
Orde van Dienst 
Goede Vrijdag, 29 maart 2024 

Bij God op de drempel 
Welkom (gemeente blijft zitten) 

Uitleg schikking 

Bemoediging en groet 

Zingen: NLB 575: 1 en 6 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

Gebed om de Geest  

Jezus wordt gearresteerd - Johannes 18: 1-11 
Vertelling 

Zingen: Opwekking 268 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. Refrein 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. Refrein 



 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein 

Jezus wordt door Annas ondervraagd - Johannes 18: 12-27 
Vertelling 

Zingen: Opwekking 616 
Houd mij dicht bij U. 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor u leg ik mij leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer. 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb. 
U liefde die mij warmte geeft 
Als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar u hart. 
Breng mij terug naar u. 
 
U bent mijn doel. 
U bent mijn harts verlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U. 

Jezus door Pilatus veroordeeld - Johannes 18:28-19:16 
Vertelling 

Luisterlied: ‘100%’ (Gerald Troost) 
Het is donker en koud 
Er loopt bloed langs het hout 
Ze slaan spijkers in een God die alles schiep 
Maar het waren niet de spijkers 
Die Jezus hielden aan het kruis, 
Het was Zijn liefde die Hij voelt voor jou en mij 
 
Refrein: U gaf honderd procent 
U gaf alles voor mij 
U werd vernederd voor fouten 
Die ik heb gemaakt 
U gaf honderd procent 
Hoe kan ik U nu verlaten 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt 
 
Ik ben verdoofd en verwonderd, 
Hier aan de voet van het kruis 
Dwars door het schreeuwen hoor ik Zijn zachte stem 
En ieder woord bewijst Zijn licht 
Ik zie de glorie van Gods aangezicht 
En in stilte geef ik mijn hart aan Hem  
Refrein 
  



Vervolg vertelling 

Doven van de Paaskaars 

Moment van stilte 

We zingen: ELB114 
1. Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
2. Hoe nog stervende zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: "Hij vergeet ons niet, 
schoon Hij stervend ons verliet." 
 
7. Op zijn kreet: "Het is volbracht," 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
"Jezus, ook voor mij verwierft 
Gij verlossing, toen Gij stierf. 
 
8. Hoor ik, hoe het laatst van al 
Hij Zijn geest aan God beval, 
weet ik ook mijn geest en lot 
in de handen van mijn God. 

Graflegging - Johannes 19: 31-42 
Vertelling 

Wij zingen: NLB253: 1, 2 en 3 
1. De zon daalt in de zee. 
De duisternis valt in. 
Ik loof de goede God. 
Hij geeft mij dag en nacht: 
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht. 
 
2. Laat dagen in de nacht, 
waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 
 
3. Kom, nacht, en troost ons zacht. 
Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

Gebed 
  



Zingen: NLB130: 1 en 3 
1. Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

Woorden om op weg te gaan 

We verlaten de kerkzaal in stilte 
Ook geen ‘gezongen amen’ of uitleidend orgelspel bij deze dienst. 


