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LITURGIE MORGENDIENST op 14 mei 2023 

 

 
 

Welkom 

 

Aanvangslied: Lied 287: 1, 2, 4, 5 (Rond het licht dat leven doet) 

 

1. Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed, 

zegen zoekt, mag binnentreden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

2. Rond het boek van zijn verbond  

noemen wij elkaar bij name,  

roepen wij met hart en mond  

levenswoorden: ja en amen –  

als de kerk van liefde leest  

is het feest! 

4. Rond de tafel, rond de kring,  

staat ons land, de oogst voor ogen, -  

neem en eet, drink en gedenk,  

proef hoe zoet: Gods mededogen,  

die ons schenkt in de woestijn  

brood en wijn. 

 

5.Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie Uw liefde delen, - 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

Stil gebed – Bemoediging en Groet  

 

Klein Gloria 

 

Kyriegebed (Beden afgewisseld met Lied 367e) 
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Glorialied: Prijs de Heer, mijn ziel (103e) (3x) 

 
 

Moment met de kinderen 

 

Maandlied: Zo stevig als wat 

 

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd. 

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  

stevig als wat, waar kun je van op aan. 

 

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven,  

zo is de Heer altijd om je heen. 

En ookal denk je soms: Waar is Hij no gebleven?  

Hij laat je nooit, nee, nooit alleen. 

 

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd. 

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  

stevig als wat, waar kun je van op aan. 

 

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk,  

dan maak je God ontzettend blij. 

Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk?  

Wie van Hem houdt, die zegent Hij. 

 

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd. 

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  

stevig als wat, waar kun je van op aan. 
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Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Lezing: Psalm 34: 12 - 23 

 
12Kom, kinderen, luister naar mij, 

ik leer je ontzag voor de HEER. 
13Hebben jullie het leven lief, 

wil je goede jaren genieten? 
14Behoed dan je tong voor het kwaad, 

je lippen voor woorden van bedrog. 
15Mijd het kwade, doe wat goed is, 

streef naar vrede, jaag die na. 
16Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, 

zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. 
17Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, 

Hij wist hun namen op aarde uit. 
18De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, 

Hij bevrijdt hen uit de nood. 
19Gebroken mensen is de HEER nabij, 

Hij redt wie zwaar wordt getroffen. 
20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, 

de HEER zal hem steeds weer bevrijden. 
21Hij waakt zelfs over zijn beenderen, 

niet één ervan wordt verbrijzeld. 
22Een slecht mens komt om door eigen kwaad, 

wie een rechtvaardige haat zal boeten. 
23De HEER redt het leven van zijn dienaren, 

nooit zal boeten wie schuilt bij Hem. 

 

Zingen: Lied 107: 1, 4 (Gods goedheid houdt ons staande) 

 

1. Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houdt dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie, door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis werd heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

4. Laat ons nu voor den Here 

zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren 

de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 

Hem aanroept in gebeden, 

verlost Hij uit de angst 

en leidt Hij tot den vrede. 
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Schriftlezing: Joh. 16: 16 - 24 

 
16Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug.’ 
17Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: 

“Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? 

En: “Ik ga naar de Vader”?  
18Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’  
19Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen 

wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna 

zien jullie Me terug”?  
20Werkelijk, Ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal 

zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.  
21Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer 

haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een 

mens ter wereld is gekomen.  
22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en 

niemand zal jullie je vreugde afnemen.  
23Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de 

Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven.  
24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het 

ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn. 

 

Zingen: Lied 275: 1, 3, 4, 5 (Heer, onze Heer) 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 



PG Zuidland Orde van dienst 14 mei 2023 

5 
 

Overdenking 

 

Zingen: Toekomst vol van hoop 

 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

 

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

 

Refr. 

 

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   

 

Refr. 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

Refr. (2x) 

 

Viering van de Maaltijd 

 

Terwijl de tafel gereedgemaakt wordt en de kinderen terugkomen, luisteren wij naar 

‘Altijd welkom’. 

(12) Kinga Bán // Altijd Welkom Lyrics // Uit Liefde - YouTube 

 

De deur staat voor je open 

Kom je even binnen lopen 

Om te eten en te praten 

Al je onrust los te laten 

Want je bent toch niet vergeten 

Dat je altijd hier mag eten 

 

Zie je de gedekte tafel 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZfawcOWl8w&t=2s
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Op de plek waar ik ontrafel 

Wat er binnen in je hart leeft 

Wat jou moed en wat jou kracht geeft 

En ik zal geen oordeel geven 

Maar in liefde met je leven 

 

Refrein: Deel met mij in de overvloed 

Er is genoeg. Voel je vrij jezelf te zijn 

Je bent en blijft altijd welkom 

 

Ik schenk nog eens je glas bij 

Nu we bij elkaar zijn 

Laat ons proosten op de liefde 

En onbezorgd genieten 

Als wij afscheid moeten nemen 

Weet dan dit...het is voor even. 

  

Inleidende woorden 

 

Gebed, afgesloten met het Onzevader 

 

Zingen: Lied 385 (De tafel van samen) 

 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 

Hier durven wij te dromen 

dat alles goed zal komen. 
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Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

Nodiging  

 

Zingen: ELB 79 (Vrede zij u) 

 

Vrede zij u, vrede zij u, 

gelijk Mij de Vader zond, 

zend ik ook u. 

Vrede zij u, vrede zij u, 

gelijk Mij de Vader zond, 

zend ik ook u.  

 

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, 

Hij zal u leiden, 

weest niet bevreesd. 

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest, 

Hij zal u leiden, 

weest niet bevreesd. 

  

Vrede zij u, vrede zij u, 

gelijk Mij de Vader zond, 

zend ik ook u. 

Vrede zij u, vrede zij u, 

gelijk Mij de Vader zond, 

zend ik ook u. 

 

mededelingen vooraf 

 

Viering van Brood en Wijn 

 

Tijdens het delen zingen we: 

 

- Lied 568a (Ubi caritas) 

 

- Lied 833 (Neem mij aan zoals ik ben) 
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Pastorale mededelingen 

 

Gebed 

 

Aandacht voor de Gaven 

 

Slotlied: (mel. Lied 868) 

 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 
En valt het zwaar? 
Steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden. 
 
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.  
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood:  
Wij delen samen ons brood.  
Er zal genoeg zijn voor velen.  
  
  
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen,  
blijft onderweg ’t visioen  
liefde en warmte uitstralen.  
 

Zegen 

 


