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Hemelvaart

• Zingen: Psalm 108: 1 en 2
1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ’k hemelhoog uw trouw zie blinken.

2. Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef u, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blinke uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

• Bemoediging en groet
• Klein Gloria
• Gebed
• Zingen: ELB303

Heer, ontferm U over ons.
Kom, en heel ons land.
Reinig met uw vuur,
raak ons nu aan.
Wij buigen neer en
roepen tot U, Heer:
O Heer, ontferm U over ons.

• Lezen: Psalm 148
1Halleluja!  Zing voor de Heer,  bewoners  van
de hemel, zing voor hem, hoog daarboven. 2Al
zijn engelen, zing voor hem, zing, alles wat in
de hemel leeft! 3Zon en maan, zing voor hem.
Zing,  alle  heldere  sterren.  4Zing  voor  hem,
hoge  hemel,  en  ook  het  water  daarboven.
5Zing  allemaal  voor  de  Heer,  want  jullie
bestaan omdat hij het wilde. 6Hij gaf jullie een
plek voor altijd. Zijn besluiten veranderen niet.
7Zing voor de Heer,  bewoners van de aarde.
Zing,  dieren  in  de  diepe  zee,  8bliksem  en
hagel, sneeuw en wolken, en winden, die doen
wat  hij  zegt.  9Zing  voor  hem,  bergen  en
heuvels,  en  alle  bomen  en  planten.  10Zing,
wilde en tamme beesten, alle kleine dieren, en
alle  vogels.  11Zing  voor  hem,  koningen  en
heersers, en alle landen en volken op aarde.
12Zing  voor  hem,  mannen  en  vrouwen,  alle
mensen, jong en oud. 13Zing allemaal voor de
Heer! Want hij heeft alle macht op aarde en in
de  hemel.  14De  Heer  heeft  Israël  sterk
gemaakt. Iedereen kent het volk van de Heer,
het volk dat bij hem hoort. Halleluja!

• Zingen: NLB978: 1, 3 en 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

• Lezen: Handelingen 1:4-11
4Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei
hij  tegen  de  apostelen:  ‘Jullie  moeten  in
Jeruzalem  blijven.  Blijf  daar  wachten.  Want
mijn Vader heeft beloofd om jullie de heilige
Geest  te  geven.  Dat  heb  ik  jullie  al  verteld.
5Het zal over een paar dagen gebeuren: dan
zullen  jullie  met  de  heilige  Geest  gedoopt
worden.  Dat  is  anders  dan  toen  Johannes
mensen doopte,  want Johannes doopte met
water.’ 6Toen vroegen de apostelen aan Jezus:
‘Heer, is dat dan het moment waarop u koning
van  Israël  zult  worden?’  7Jezus  antwoordde:
‘Jullie hoeven niet  te weten wanneer dat zal
gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader.  8Maar
jullie  zullen  kracht  krijgen  van  de  heilige
Geest.  En  daarna  moeten  jullie  overal  in
Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea
en Samaria, en overal op aarde.’  9Toen Jezus
dat  gezegd  had,  zagen  de  apostelen  hem
naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee,
zodat ze hem niet meer konden zien.  10Terwijl
de apostelen nog omhoog stonden te kijken,
waren  er  opeens  twee  engelen  bij  hen.  Ze
hadden witte kleren aan. 11Ze zeiden: ‘Mannen
uit  Galilea,  jullie  moeten  niet  naar  de  lucht
blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan,
maar hij zal terugkomen op de wolken.’

• Zingen: NLB657: 1, 2 en 4
1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.



2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

• Lezen: Openbaring 21:1-4
1Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde.  De  hemel  en  de  aarde  van  vroeger
waren verdwenen, en ook de zee was er niet
meer.  2Ik  zag uit  de hemel een heilige  stad
naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem.
Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op
een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor
haar bruidegom. 3Uit de richting van de troon
hoorde ik een luide stem, die zei: ‘Nu is God
zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen
wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij
zal hun God zijn. 4Hij zal al hun tranen drogen.
Niemand  zal  meer  sterven,  en  er  zal  geen
verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van
vroeger is verdwenen.’

• Zingen: NLB91a: 1 en 3
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

3. Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

• Overdenking

• Zingen: NLB666: 1 en 2
1. De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

2. De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

• Gebeden 
• Collecte
• Zingen: ELB213: 1, 2, 3 en 5

1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

5. Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

• Zegen
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