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THEMA: ‘Dromen over later’  
 

• Zingen: ‘Hoor ons loflied’ 
Laat het feest zijn in de huizen,  
mensen dansen op de straat.  
Als het onrecht buigt voor Jezus  
en het volk weer bidden gaat. 
 
Refrein: In de bergen, door de dalen:  
hoor ons loflied overal.  
In de hemel en op aarde  
als uw glorie komen zal. 
 
Laat Uw licht zien in het duister  
als wij buigen voor het kruis.  
Laat Uw heerlijkheid verschijnen  
in de wereld, in ons huis. 
Refrein 
 
Halleluja, Halleluja (8x) 
 
Refrein 3x 

• Woord van welkom 
• Zingen: ‘Welkom in Gods huis’ 

Refrein: Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 
 
Welkom van waar je ook komt 
't maakt niet uit waar je wieg ooit stond 
Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 
Welkom van waar je ook komt 
 
God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 
Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 
Want God is de gastheer vandaag 
Refrein 
 
God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 
Neem je mooie cv 
Of je strafblad maar mee 
Want God heeft Zijn deur openstaan 
Refrein 3x 

• Welkom namens God 
• Korte inleiding op het thema ‘Dromen over 

later’ 
 

• Zingen: ‘Zegen voor de kinderen’ 
God geeft leven, kwetsbaar leven 
naar Zijn beeld gevormd. 
Hij bedacht jou en Hij heeft je 
toevertrouwd aan ons. 
 
Hier in Gods gemeente 
leggen wij op jou Zijn naam, 
geven wij je terug aan Hem, 
die jou heeft doen bestaan. 
 
In het volste Godsvertrouwen 
zegenen wij jou. 
Hij zal met je meegaan 
alle dagen; Hij is trouw. 

• Kort gesprek met de kinderen 
• Inleiding op de doop 
• Zingen: ‘Doop’ 

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed 
aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Refrein: Met de Heer begraven 
en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
Refrein 

• Doopgebed 
• Doopvragen 
• Dopen Ciro Eduard Zevenbergen 
• Zingen: ‘De Here zegent jou’ 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 

  



• Vragen aan de gemeente 
• Zingen: ‘Regeer in mij’ 

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer.   
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:   
neem ook mijn leven in uw hand.  
 
Refrein: Regeer in mij met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht.   
Er is één ding dat ik U vraag:   
o Heer, regeer in mij vandaag.  
 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
Refrein 

• Overhandigen doopkaars, doopkaart en 
cadeau namens de gemeente 

• Zingen: ‘Zo stevig als wat…’ 
Refrein: Wie in alles op de Heer vertrouwt, 
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd. 
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan, 
zo stevig als wat, daar kun je van op aan. 
 
Zoals Jeruzalem door bergen wordt 
omgeven zo is de Heer altijd om je heen. 
En ook al denk je soms:  
waar is Hij nou gebleven? 
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen! 
Refrein 
 
Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk, 
dan maak je God zo ontzettend blij. 
Hij geeft je vrede en geluk,  
is dat niet heerlijk? 
Wie van Hem houdt, die zegent Hij! 
Refrein 

• Aansteken lantaarntje 
• Kinderen gaan naar de BLITZ 
• Zingen: ‘What a beautiful name’ 

You were the Word at the beginning 
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 
 
What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 
 
You didn’t want heaven without us 
So Jesus You brought heaven down 

My sin was great Your love was greater 
What could separate us now 
 
What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
 
Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silence the boast of sin and grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 
 
You have no rival You have no equal 
Now and forever God You reign 
Yours is the kingdom, Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 
 
What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

• Stof tot nadenken: ‘Dromen over later’ 
• Zingen: ‘Lopen op het water’ 

U leert me lopen op het water,  
de oceaan is weids en diep.  
U vraagt me alles los te laten,  
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: En als de golven overslaan,  
dan blijf ik hopen op uw Naam.  
Mijn ziel vindt rust,  
want in de storm bent U dichtbij.  
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade.  
Uw sterke hand, die houdt mij vast.  
En als mijn voeten zouden falen,  
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
Refrein 
 
Geest van God, leer mij te gaan  
over de golven, in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten  
kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
Refrein 
 



• Afkondiging van overlijden 
• Pastorale mededelingen 
• Gebed 
• Collecte 
• Alle kinderen komen terug in de kerk 
• Zingen: ‘Familie’ 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 
 
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

• Zegen 
• Zingen: ‘Abba’ 

U bent een Vader die zingt en juicht over ons 
Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons 
Nog voor ons bestaan  
ging Uw hart naar ons uit 
En Uw liefde laat ons nooit meer los 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons 
 
Refrein: Abba, onze Vader 
Abba, wij zijn van U 
 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons 
U neemt ons bij de hand en danst met ons 
Niets in ons bestaan zal u ooit ontgaan 
Uw liefde laat ons nooit meer los 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons 
Refrein 2x 
 
U vond ons verloren in slavernij 
Uw liefde greep in en U kocht ons vrij 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 
 
Dichtbij Uw hart terug van weggeweest 
Komen wij thuis bij Uw welkomstfeest 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 
 
Bij U verdwijnt onze onzekerheid 
En vinden wij onze identiteit 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 
 
Nu zijn wij van U en U bent van ons 
En dat staat vast wat ons ook overkomt 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 
Refrein 2x 
 
 


